VELO ACTIF

van Idder Lahcen

Idder Lahcen presenteert zijn pro-
ject Vélo Actif.

Het is een atelier voor het ontwerp,
de reparatie en de recyclage van
fietsen. Alle afgedankte frames zijn
welkom. 3 jaar.
Het huurcontract verloopt en nu,

, heb ik geen plaats
om het project te ontwﬂg(kelen, om
het echt te lanceren.

Niet groot: 6x4 me-

ter. Ik heb

gereedschap, materiaal, ja, exclusief.

Het zou geweldig zijn als ik kon
samenwer%en met een vzw of een
particulier, die mij een vaste stek
aanbiedt op de benedenverdieping.

Mijn project
is een speciale bakfiets naar keuze of
gepersonaliseerd en innovatief.

Ja, want bakfietsen voorko-

men vervuiling en lawaai. Ze zijn

eschikt voor personen, gezinnen of
%edrijven.

Verenig innovatie en
recyclage.

Wanneer ik een vaste plaats heb,
dan volgt de reclame, flyers, een
logo, een vernissage...

En ik kan ook cur-
sussen geven. Ik ken de technieken:
AutoCAD, lassen, noem maar op.

Ik ben een polyvalente
werknemer opgeleid in Marokko en
ik heb een diploma als lasser. Voor
het spuitwerk werk ik samen met
een partner.

Ik heb een idee voor de
vzw Collectactif*. Dat zijn vrienden
die actief zijn in recyclage en soli-
daire catering in Brussel. Ze werken
overal. Ze hebben een innovatieve
bakfiets nodig voor hun verplaatsin-

en. Voila, d%t is mijn ding. Ik kan
%ie op maat maken, aangepast aan
het keukenmateriaal.

Voor de bezet-
ting van Le Bateau®, een bakfiets om
materiaal te recycleren en zo. Dat
zijn ook vrienden. Ik ben klaar om
aan de slag te gaan.

Ik werk
helemaal allleen, maar
ik kan cursussen geven
over allerlei technieken.

Er bestaan ge-
deelde ruimtes zoals Al-
lée du Kaai en Le Bateau,
maar ik heb mijn eigen ruimte nodi
om een unied en onderscheiden
}Jroject o]p te zetten, met mijn eigen
0go, reclame enzovoort.

Ik hoop dat dit artikel kan bijdragen
aan een innovatief roject van kwa-
liteitsvolle fietsen die zijn aangepast
aan de klant, met aandacht voor stijl,

ergonomie, budget, gebruik, opslag

De fetskoeriers die je overal ziet in
de stad, )
Zij hebben een aangepaste bakfiets
nodig.

Dat is
niet mooi, hiet goed VOoor je rug en
onveilig in het verkeer.

Waarom geen elektrische fietsen?

Een fiets voor iedere persoon, voor

elk bedrijf.

Niet alleen voor mensen met een

handicap, heb ik een handbike.

Dat hangt af van de on-
derdelen. Professionele, originele,
Chinese onderdelen of het allergoe-
dkoopste, uit recup.

Ik maak
een demonteerbare bakfiets en ook
voor duo’s!

Ik zeg niet veel, ook een beetje
vanwege het beroepsgeheim.

Ik werk met verschillende modellen,
voor kleine en voor grote beurzen.

Een
fiets die anders is dan anders. Geper-
sonaliseerd, uniek, met stijl, voila.

De maker is ook uniek:

Idder Lahcen, geboren op 21 juni
1984, in Kenitra, Marokko. Ik ben
heel blij met dit project.

Veel stappen in het leven om het te
doen slagen. Tijd, geld, netwerk...

Die vinden
we wel. Vzw of ... onderneming,
waarom niet?

Ik heb geen papieren.

Ik wil me laten regulariseren om le-
gaal te kunnen werken en innova-
ties te ontwikkelen.

Bedankt voor het artikel.

Ik
heb een foto van toen ik 20 was met
een heel speciale fiets. Dit project
komt niet uit het niets. Nu %en ik
33. Dit is een mooi en vitaal project!

Idder  Lahcen, Vélo  Actif,
gsm 0466 29 96 48

Tekst: David Trembla, mei 2018
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*Allée du Kaai: heeps://www.facebook.
com/AILTL EEDUKAAI/

heep: and.be/alleedukaai

*Occupation Le Bateau: https:
facebook.com/Collectif-I e-Ba-
teau-421660378275999/?hc

ref=ARQ8eAWY-
qtW7MgCOZ4VWin]uD-

NXo0A9cOhIRwK qdFRao3BL-
zZWNbd9d650B-Ysy-IKrpAc&fref=nf

hetp://www.radiopanik.org/emissions/la-

voie-sans-frontieres/a-la-rencontre-de-I-

occupation-le-bateau-/
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