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Vol overgave stelde ik mij kandidaat 
als sportief coördinator van Run for 
DoucheFLUX. Als ervaren coach is 
het mijn rol om de lopers te bege-
leiden in de voorbereiding van de 20 
km. De ontvangst bij DoucheFLUX 
was hartelijk. Het enthousiasme van 
Laurent, oprichter en voorzitter, was 
(en blijft) aanstekelijk. Samen met 
directeur Gerben kwam het idee van 
de sponsorloop van de grond. 

Het unieke aan de Run is dat ook 
jongeren uit Molenbeek lopen 
voor het goede doel. Jongeren die 
het doorgaans zelf niet zo breed 
hebben en dan ook supergemo-
tiveerd zijn om hun spieren te 
pijnigen voor hun medestadsbewo-
ners die leven in extreme armoede. 
Die vaststelling gaf me een goed 
gevoel en heeft me geïnspireerd 
om het straatleven van de Brus-
selse daklozen aan den lijve te 
ondervinden... tot voor kort een 
wereld waar ik in het geheel niets 
vanaf wist. 

Kort voor de start van de trai-
ningen heb ik mij dus een week 
lang ondergedompeld in het leven 
van de Brusselse daklozen. Zonder 
comfort, zonder elektriciteit, zonder 
tijdsbesef wou ik hun manier van 
(over)leven ervaren. Het was eind 
januari en er was sneeuw op komst. 
Zo stond er te lezen in de Metro 

die ik las in de metro. De enige 
beschikbare bron van informatie. 
Wat me het meest is bijgebleven...? 
De alles verterende eenzaamheid. 
Wie de straat op trekt, verzamelt 
nochtans een veelvoud aan spon-
tane gesprekken. Daklozen zijn een 
onuitputtelijke bron van verhalen, 
een glimlach, tranen en hartverwar-
mende momenten. 

Het was een week waarin ik mentaal 
en fysiek de bovenhand moest 
houden. Kraken was geen optie, 
warm blijven was de opdracht. 
Het was maar een week maar deze 

opdracht leek schier onmogelijk 
zonder houvast, met niets dat je het 
gevoel van een volwaardig bestaan 
kan geven.

De mentale rust – een hele week 
zonder tijdsdruk – was een 
opsteker. De reportage door TV 
Brussel, mogelijk gemaakt door 
mijn vriend Ruben, was een zege. 
Het ontketende een kortstondige 
mediahetze die net lang genoeg 
duurde om mijn (en vooral hun) 
punt te maken.

“Ze” zitten, “ze” slapen of “ze” 
eten... vergeet dus niet dat “ze” 
bestaan! Daklozen zijn vaak roeke-
loos, eenzaam of getekend. De 
maatschappij heeft hen verstoten, 
verbannen, soms ronduit uitge-
spuwd. En er is haast niemand die 
hen (terug) vastpakt of hen zelfs 
maar een warme plek aanbiedt. 

Ondertussen zijn de politici druk 
bezig met zichzelf. Miljoenen 
worden opgesoupeerd aan mega-
lomane projecten, het ene al nutte-
lozer dan het andere, terwijl de 
kansarmen aan hun lot worden 
overgelaten. De rijken krijgen een 
rijkelijk maal, de armen de krui-
mels. Iedereen – politici, media en 
wij allemaal – blijft hier in gebreke. 
Hoog tijd om wakker te worden...

De vermelde reportage van TV 
Brussel kan je herbekijken op 
www.brusselnieuws.be/nl/video/
tvbrussel/jonge-student-leeft-een-
week-op-straat-het-een-gevecht

Mario Simonelli

Mijn schooierexperiment
Mario Simonelli (24 jaar) is sportief coördinator van de ‘Run for DoucheFLUX’, waarbij  
100 lopers de roemruchte 20 km door Brussel lopen ten voordele van DoucheFLUX.  
Om een beter zicht te krijgen op de ‘goede zaak’ waar hij zich voor inzet, besloot  
Mario om een week lang zelf op straat te gaan leven. Op vraag van DoucheFLUX 
schreef hij zijn ervaringen neer...

Wat me het meest  
is bijgebleven...? De alles 
verterende eenzaamheid.
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